
12c§1-22 

"DE LAATSTE OPWEKKING" 

 

Shalom en dank aan iedereen die heeft volgehouden om alles te lezen, Bert 
 
¤ In het boek Openbaring en in mijn beschouwing denk ik dat opwekking het kernwoord 
is geweest. Op dezelfde manier heeft de Heilige Geest mij geleid om deze laatste 

samenvattingspagina's te schrijven. 
In een opwekking neemt het geloof toe. De Heilige Geest zou erbij betrokken zijn. Er 
zouden wonderen en tekenen zijn. 

¤ Wanneer de laatste delen en stukjes van de puzzel van het boek Openbaring op de 
juiste plaats worden gelegd, wordt zichtbaar of de puzzel compleet is, of niet? 
Enzovoort. Zijn alle stukjes gebruikt, of niet? Of is alles maar willekeurig neergelegd? 

Gods puzzels zijn niet tweedimensionaal. Ze zijn complex. Daarin zou zelfs Leven zijn, 
want dat is typerend voor Gods Woord (bijv. Hand. 7:38). 
¤ De randstukken, het kader van de puzzel, of beter gezegd de huid van de puzzel, 

zouden dit boeket C12abc zijn. De stukken aan de buitenkant zouden kunnen spreken 
over een kant-en-klare metamorfose. Zodra mijn uitleg een duidelijke, gezonde vorm 

heeft gekregen, zou het DEEL KUNNEN UITMAKEN VAN EEN ONTWAKEN IN FINLAND. 
Precies zoals hier de oproep voor DE DOORBRAAK is afgekondigd (12b§1-22). 
De Bijbel spreekt over EEN LAATSTE ONTWAKEN, bijvoorbeeld met de gelijkenis van de 

tien maagden, wat ongeveer tegelijkertijd over de hele wereld zou plaatsvinden. Waar 
gelovigen wachten op de komst van de Bruidegom (Mat. 25:1-30)! 
¤ Maagden vertegenwoordigen mooie, zuivere, onberispelijke gelovigen. Maar als ze 

wakker worden, is maar heel weinig tijd over. Sommige hebben genoeg olie bij zich en 
andere niet. Bovendien staat elk van hen op zichzelf.  
Wat is het belangrijkste? Licht van de Olie van de Heilige Geest is bijvoorbeeld nodig 

om de juiste beslissingen te nemen. Iedereen heeft de leiding van de Heilige Geest 
nodig om van God de antwoorden te horen. Het is ook nodig om één te zijn met Gods 
Woord. In de eindtijd van de christelijke kerken/gemeenten zou iedere gelovige moeten 

weten wie Gods Elia-profeet is (geweest). Onder andere dit heeft God van het 
eindtijdtoneel verteld (1d§1-3, Mal. 4:1-6). 
¤ 

¤ Zegels, bazuinen, weeën en schalen zijn wat ze zijn. Het is een uitdaging om alles op 
Gods manier te begrijpen. Maar veel tijd is er niet meer over. 

En de situatie is voor mij niet makkelijker geweest. Ik heb moeten schrijven over de 
datum van de aanwezigheid/toe-komst van de Heer Jezus, d.i. de datum van de 
opname, en over allerlei dingen die tegen ingeburgerde opvattingen ingaan. Zo wordt 

ieders geloof op de proef gesteld, omdat God uitkijkt naar mensen die in onze eindtijd 
geloof hebben (vgl. Luk. 18:8).  



¤ Iedereen moet zijn eigen veilige omgeving verlaten en de Heer Jezus ergens anders 
zoeken {Opb. 3:20, 5b§6(8)10, 6m§6(8)10; Mal. 4:(1-)6, 6k§6(8)10}. 

Aan de andere kant zou een eenvoudige voorbijganger de eindtijdgebeurtenissen 
kunnen begrijpen. De voorspellingen van het boek Openbaring vertellen hoe de wereld 
er nu uitziet, en wat er verder gaat gebeuren (0c_SamUit, HERKEN....). 

¤ 
¤ De opname moge onze hoop en motivatie zijn, terwijl overal angst en bezorgdheid 
toenemen {Luk. 21:25(-33), 7a§67₁14}. 

De tijden van de heidenen zijn vervuld, sinds 1967. Gods tijdelijke laatste oordeel wat 
betreft de heidennaties en in het bijzonder de voorheen christelijke staten staat vast en 

gaat verschrikkelijk zijn (Luk. 21:24b, 3e§12 en 9k§89₁156). 
¤ Gods Woord is zowel het begin als het einde van alles. Jezus was van God afkomstig 
geweest en was vanaf het begin Gods Woord geweest (Joh. 1:1-2). 

Alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen (Joh. 1:3; Kol. 1:16).  
¤ Hier is/was Hij ons Leven en ons Licht (Joh. 1:4). 
En wij moeten een deel worden van Hem, Gods Woord, Gods Evangelie, om van dit licht 

en leven te kunnen genieten (Kol. 1:13-23). 
¤ Met Gods Woord begint onze eeuwigheid. Het zal nooit voorbijgaan (Mat. 24:35). 
Op dezelfde manier moest mijn schrijven over Gods Woord een deel worden van dit 

Woord en Gods bekrachtiging ontvangen. 
¤ 
¤ Het was een uitdaging om over het boek Openbaring te schrijven. Er mag niets worden 

toegevoegd of weggenomen (Opb. 22:18-19). 
Samen met enkele gelovigen was ik ermee begonnen. En langzamerhand kwamen er 
meer personen bij. Op die manier kon volgens hetzelfde Boek Gods zegen komen (Opb. 

1:3). 
¤ In december 2021 had ik me gedwongen gevoeld te zeggen, dat de opname met 
Pasen 2022 zou plaatsvinden. De datum moest aan velen aangekondigd worden (zie 

12b§1-22, Kääntöpiiri). 
In die tijd had ik geen idee, dat het in verband kon worden gebracht met de Finse versie 

van deze uitleg. Op die manier waren over de hele wereld met Pasen alle pagina's gratis 
via internet zichtbaar geworden. 
¤ Hetzelfde gebeurde met de Engelse versie, toen deze een leesbare en algemeen 

beschikbare tekst was geworden. Op een tweede datum, 2022.8.7, waarover ik had 
moeten schrijven. Een jaar eerder was de pagina met de uitleg van het Zevende Zegel 
op een zeer betekenisvolle manier naar buiten gekomen (vgl. 6m§6(8)10). 

En een definitieve bevestiging en zegel werd door God gegeven op 2022.12.13 toen ik 
de laatste hoofdtitel vond (vgl. 0_Auteursrecht). 

~ ~ ~ ~ ~ 
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