Ob_Samenvatting: Boek-Openbaring [SamBO]
Voor iedereen die geinteresseerd is in zijn of haar toekomst

~ Het boek Openbaring is het laatste boek van de Bijbel dat rechtstreeks van God kwam.
Hij had, heeft en heeft nog steeds veel te zeggen (vgl. Opb. 1:1, 19).

Tweeduizend jaar geleden sprak Hij hoe aan het einde van de gemeentetijdperken de
gemeente en de wereld eruit ziet en wat er spoedig gaat gebeuren. Herken tekenen
van onze tijd (o.a. 0c_SamUit)!

~ Maar kennis alleen redt ons niet. Geestelijk groeien we alleen als wij onszelf
vernederen, zoals Jezus zichzelf moest vernederen. Wij zijn niet belangrijker dan Jezus.
Onderzoek de Bijbel en lees elke dag over het leven van Jezus. Je hoeft niet veel te
lezen, maar denk na over wat je leest, en bid. God antwoordt mensen door allerlei
dingen/mensen en vooral door Zijn eigen Verlossingskanaal, Jezus Christus. Het belang-
rijkste in iemands leven is de Heer Jezus te aanvaarden als zijn persoonlijke Redder en
Leider. Zo ontvangt hij/zij macht/recht om een kind van God te worden (Joh. 1:12).

~ Wij moeten dat kleine kind zijn dat (opnieuw) leert praten met onze hemelse Vader.
Met deze houding kunnen wij van bovenaf geboren worden en zullen onze zonden nooit
meer herinnerd worden. Bestudeer de Bijbel op je knieén, en God zal je te zijner tijd
vervullen met Zijn Heilige Geest. Dan wil je het evangelie aan alle mensen vertellen
(Hand. 2:38 enz.).

God staat klaar om je te bevrijden als je echt vrij wilt zijn, als je je echt bekeert van je
zonden. Wanneer jij doet wat jij kunt doen, zal God doen wat jij niet kunt doen.
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A De uitleg is verdeeld in drie delen:

A. Geschiedenis van de gemeenten, zoals van tevoren gegeven en beschreven:

~ De zeven gemeenten uit Openbaring vertegenwoordigen zeven opeenvolgende
Opwekkingslicht-periodes. Ze geven een overzicht met hoofdtrekken en gedetailleerde
waarschuwingen voor tweeduizend jaar van christendom (Hand. 11:26).

Toen wist God al dat de christenen véér de wederkomst van Jezus niet klaar zouden
zijn om hun Heer en Bruidegom te ontmoeten. Door het hele Oude Testament heen had
God één grote profeet tegelijk gebruikt om Zijn volk te waarschuwen. En voor onze
eindtijd was het optreden van een soortgelijke profeet beloofd.

~ Ik geloof dat het William Marrion Branham was. Maar ieder moet zelf door gebed het
antwoord vinden. Misschien ontdek je dat hij Billy Graham is/was, of Baruch Korman,
Mauri Vikstén, David Wilkerson, ...., uw voorganger, of een andere geestelijke leider, ....,
een grote groep Elia-profeten, of een toekomstige profeet.

Maar vanwege de vele misleidingen van de eindtijd, vind antwoorden die bij Gods
voorspellingen voor de eindtijd passen!
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B. De zeven zegels en Gods eigen uitleg:
1-7S: Broeder Branham ontving de openbaringen van de zeven zegels niet in zijn studie-



kamer. Hem werd verteld naar een andere stad te verhuizen. En daarna begonnen er
om hem heen en in zijn thuisgemeente wonderbaarlijke dingen te gebeuren.

Na de onthulling van de geheimen van de zeven zegels kan geloofd worden, dat deze
onthullingen op minstens twee manieren gebeurd waren. Eén manier is wat broeder
Branham rechtstreeks had uitgelegd.

1-7$SPK: En indirect wat hij met de volgende woorden had gezegd (uit het voorwoord
van het boek "Exposition of the Seven Church Ages" ["Een Uiteenzetting van de Zeven
Gemeentetijdperken"];

https://branhaminsaarnoja.fi/index.php/1965/12/01/cab-01/ ):

..., want uit de (gemeente)tijdperken komen de zegels voort, en uit de zegels de
bazuinen, en uit de bazuinen de schalen. [De ene schept licht voor de andere.]”

Op deze manier behoort elk zegel tot één gemeentetijdperk. Zo is het zevende en laatste
zegel belangrijk voor de nu levende gelovigen om de geestelijke strijd om hen heen te
herkennen en passende geestelijke wapens te vinden.
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C. Oordelen, het laatste oordeel en de eeuwigheid:

~ In onze eindtijd zullen de gereed zijnde christenen in de wolken worden opgenomen
om de Heer Jezus in de lucht te ontmoeten. Ieder van hen heeft vrijwillig "een grote
verdrukking, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals
er ook nooit meer zijn zal" doorstaan ("Mat. 24:21"; Opb. 7:14; 20:4).

Daarna begint een verdrukkingsperiode voor alle volken, die ik de tijd van de grotere
verdrukking heb genoemd, omdat het nu op de hele mensheid betrekking heeft. "Het
zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op
die tijd" ("Dan. 12:1").

Gedurende de laatste periode keren het evangelie en de verkondiging ervan terug naar
144.000 Israélieten. En aan het einde ervan zullen met het aanvaarden van de Heer
Jezus als hun persoonlijke Redder alle joden van Israél vrijgezet worden van de macht,
en slavernij en verontreiniging van de zonde.

~ Vanaf ons begin is elke christen streng gewaarschuwd voor een systeem dat van
buiten prachtig zou zijn, maar van binnen zeer verontreinigd, Opb. 18:4, <.... “Ga uit
haar [georganiseerde godsdienst] weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar
zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. ....">

Spoedig zal het worden vernietigd (10a§18).

A Dan zal de Heer Jezus Christus samen met zijn opgenomen bruidsgelovigen komen
om de wereld te regeren gedurende de laatste duizendjarige sabbatdag. (Volgens de
Joodse Bijbelse kalender zijn er vandaag aan de dag ongeveer 6000 jaar verstreken.)
Het laatste oordeel zal na zevenduizend jaar, één week, plaatsvinden {2Pet. 3:8
(7e867114); 11a§19-22}.

Vervolgens zal de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, waar God
zal wonen te midden van Zijn geliefden (11b§19-22).
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